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Eerste R.Y.C.O. wedstrijdje van 2012 geslaagd.

Laatst gestart en toch line honours! Aster aan het roer.

Let op de nieuwe genua, witter dan het grootzeill Waarom zijn we laatst gestart? Pff, omdat we
onze voorrang moesten afstaan... We zeilden tactisch, over bakboord, parallel aan de startlijn
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om net op tijd en met voorrang de gele startboei te ronden.Toen verscheen een andere
deelnemer, over stuurboord zeilend recht naar de startlijn, tot op ramkoers met ons, en geen
teken van uitwijken gevende.Na een fractie te twijfelen gingen we toch maar snel overstag om
mogelijke aanvaring te vermijden.Maar door dit onvoorbereide maneuver lagen we zo goed als
stil en door de sterke stroming gingen we achteruit tenopzichte van die gele startboei.We lagen
tussen de andere en de boei en maakten nog niet voldoende vaart om de boei te kunnen
ontwijken dus konden we beter een 360 rondje maken om ons van de omgeving te
bevrijden.Geen probleem, we zijn herbegonnen en uiteindelijk als eerst over de finish
gegaan.Het ander schip beweert dat zij er aan dachten te wijken maar dat er nog een
bootlengte tussen ons was toen wij uiteindelijk ons maneuver deden... Een bootlengte van 10
meter aan een snelheid van 5 knopen is 4 seconden! Goed zeemanschap?In een "echte"
wedstrijd was er protest geweest en waren ze gediskwalificeerd.Aster was verschrikkelijk kwaad
na die slechte start maar toen we een na een alle schepen inhaalden en uiteindelijk als eerste
over de finish zeilden was hij uitgelaten en alles vergeten.
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